Blauwe ogen, volle zakken
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Helaas is het al zo oud als de weg naar Rome maar lijkt het onuitroeibaar: diefstal. Gezellige winkelstraten zie
je na sluitingstijd nauwelijks meer. Roldeuren, hekwerken en andere barricades onttrekken de mooie etalages
aan het zicht en veranderen de zaak in een onneembare vesting. Ook tijdens de winkelopening moet het
interieur letterlijk en figuurlijk aan de ketting of achter slot en grendel liggen. Maar wat te denken van
bijvoorbeeld grijpgraag personeel? Veel diefstal kun je namelijk zélf voorkomen.
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