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Het was de tijd dat de bouwmarkten opkwamen. De tijd dat MIX 
nog IJzerwaren heette en hoofdredacteur Frans van Miert nog jr. was. De tijd van de lange regenjassen. Van
oude jongens krentenbrood ook. Iedereen kende iedereen en samen verdeelde je de markt. Leven en laten
leven. Behalve op het veld.

Tijdens een gelegenheidspotje voetbal ging het er pittig aan toe. De broekjes hoog, de sokken nonchalant laag
en de buiken ingehouden. En wie niet kon meedoen, moedigde zijn collega's aan vanaf de kant. FC Garden - de
gevestigde orde - versloeg FC Discount - die nieuwlichters die de prijzen kapotmaakten - met 5-3.

Check MIX op Facebook voor meer foto's en tag wie je nog kent!

Marc Nelissen
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